
 

 

  
      

MIJN 

QURAANBOEKJE 
Groep 3 

Naam: …………………. 



1 
 

 
Om foute uitspraken te voorkomen hebben we de transcriptie weggelaten. 
Mocht u het digitaal willen zien/luisteren, verwijzen we u naar de Youtube kanaal van Yahya Alakay.  
Wanneer u deze naam zoekt op Youtube zult u zijn kanaal bovenaan de pagina zien. 
Luister met uw kind samen naar de soerah die hij/zij moet leren door ook gelijktijdig mee te lezen in 
dit boekje. 
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Dua voor het slapen 

 اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أمَُوتُ وَأحَْيَا

 
Betekenis  

O, Allah met uw naam ga ik 

dood en met uw naam kom ik 

weer tot leven 

 

 

 

Wakker worden 

ِ  الْحَمْـدُ   بعَْـدَ  أحَْـياَنَا  الَّذِي لِِّ

شُور  وَإليْهِ  أمََاتـَناَ مَا  النُـّ  
 

Betekenis  

Alle lof zij Allah Die ons tot 

leven brengt nadat Hij ons 

heeft doen sterven en tot 

Hem is de terugkeer. 
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Naar de wc gaan 

  بكَ  أعُوذُ  إنيّ  اللهُّمّ  اللِ  بٍسمِ 

الْخَباَئِث   وَ  الخُبْثِ  مِنَ   

Betekenis 

In de Naam van Allah, ik zoek 

toevlucht bij U tegen de 

mannelijke en vrouwelijke 

satans. 

 

Verlaten van de wc 

 غُفرَانكً 

Betekenis 

Ik vraag u om vergiffenis 
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Als ik nies 
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Dua na het gebed 

نْكَ  السّلامُ.تَ بارَكْتَ  ياذََلْجَلال    اللهّم   اَ  نْتَ  السّلاَ  مُ  و م 

كْرامَ    وَلا 

O Allah, U bent vrede en vrede is van U afkomstig. U bent 

gezegend, O Eigenaar van Majesteit en Eer. 

 

 

 

 

 

 

Dua voor het eten 

، وَقِناَ عَذاَبَ النَّارِ  اللهُّمَّ باَرِكْ لَناَ فِيمَا رَزَقْتنَاَ  

O Allah! Zegen het voor ons en voorzie ons van iets beters. 

 

 

 

 

 

Dua voor bescherming 

رَبَّناَ آتِناَ فيِ الدُّنْياَ حَسَنَةً وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِناَ  

 عَذاَبَ النَّارِ 

Onze Heer, geef ons in de wereld wat goed is en het 

Hiernamaals wat goed is en bescherm ons tegen de 

bestraffing van de Hel. 
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Dua voor het leren 

 ً  رَبِّ زدْنيِ عِلْماً وَ رْزُقْنيِ فَهْما

O mijn Heer, geef mij meer kennis en schenk mij begrip. 

 

 

 

 

 

Dua van Yoenoes a.s. 

سُبْحَانَكَ إِنِِّ كُنتُ لَّا إلَِهَ إِلَّا أنَتَ 
 مِنَ الظاالِمِيَ 

Er is geen God dan Allah. Heilig bent U. Ik 

behoorde inderdaad tot de 

onrechtvaardigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


